
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag 22 december 2024 om 09:30 in de Nieuwe Kerk. 

Voorganger: ds. A.J. Mouw 

 

Zingen: Psalm 98 (Oude Berijming) 

1 Zingt, zingt een nieuw gezang den HEere, 

Dien groten God, Die wondren deed. 

Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere, 

Zijn heilig' arm, wrocht heil na leed. 

Dat heil heeft God nu doen verkonden, 

Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, 

Zo vlekkeloos en ongeschonden. 

Voor 't heidendom ten toon gespreid. 

 

4 Laat al de stromen vrolijk zingen, 

De handen klappen naar omhoog; 

't Gebergte vol van vreugde springen 

En hupplen voor des HEEREN oog. 

Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten, 

De wereld in gerechtigheid; 

Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten, 

Wordt in rechtmatigheid geleid. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 72 (De Nieuwe Psalmberijming) 

2 Laat onze koning hooggeacht zijn 

 zolang de zon bestaat. 

 Moge hij eeuwen aan de macht zijn 

 totdat de maan vergaat. 

 Hij brengt nieuw leven, als de regen 

 die dorstig land bevloeit: 

 wie eerlijk leeft ervaart zijn zegen, 

 terwijl de vrede bloeit. 

 

3 Van zee tot zee zal hij regeren, 

 van eiland tot woestijn. 

 Elk volk zal hem als heerser eren 

 en hem gehoorzaam zijn. 

 Geschenken zullen binnenstromen, 

 een schat aan eerbetoon. 

 Ja, alle vorsten zullen komen 

 en knielen voor zijn troon. 

 

4 Wie tot hem roept zal hij bevrijden; 

 wie zwak is staat hij bij. 

 Voor wie geen hulp heeft zal hij strijden; 

 wie vast zit maakt hij vrij. 

 Wie arm zijn of door zorg gebogen, 

 verdrukt of diep in nood Â–  

 hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 

 Hij redt hen van de dood. 



 

Lezing van de Wet 

 

Zingen: Op Toonhoogte 99 (Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen) 

1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 

Zie, heel mijn hart staat voor U open 

en wil, o Heer, uw tempel zijn. 

O Gij, wien aard' en hemel zingen, 

verkwik mij met uw heil'ge gloed. 

Kom met uw zachte glans doordringen, 

o zon van liefde, mijn gemoed! 

 

2 Vervul, o Heiland, het verlangen, 

waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 

Ik wil in ootmoed U ontvangen, 

mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

Ik blijf op U in liefde staren, 

waar om mij heen de wereld woedt. 

O, mocht ik uwe troost ervaren: 

doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Hebreeën 6 vers 4 - 12 Waarschuwing tegen afvalligheid 
4 Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gave geproefd hebben en 

deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, 
5 en die het goede Woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld, 
6 en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon 

van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. 
7 Want de aarde die de regen indrinkt, die er dikwijls op valt, en die nuttig gewas voortbrengt voor hen 

door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. 
8 Maar de aarde die dorens en distels voortbrengt, is verwerpelijk en de vervloeking nabij, waarvan het 

einde tot verbranding leidt. 

 

Hoop die opbloeit 
9 Ook al spreken wij zo, geliefden, wat u betreft zijn wij echter overtuigd van betere dingen, die met de 

zaligheid samenhangen. 
10 Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u Zijn 

Naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient. 
11 Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop, tot het 

einde toe, 
12 opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. 

 

Schriftlezing: Genesis 16 vers 1 - 6 Hagar en Ismaël 
1 Maar Sarai, de vrouw van Abram, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin, 

van wie de naam Hagar was. 
2 Daarom zei Sarai tegen Abram: Zie toch, de HEERE heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen 

kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin; misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abram 

luisterde naar de stem van Sarai. 
3 Toen nam Sarai, de vrouw van Abram, Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abram tien jaar in het 

land Kanaän gewoond had, en gaf haar aan Abram, haar man, als vrouw voor hem. 
4 Hij kwam bij Hagar en zij werd zwanger. Toen zij nu zag dat zij zwanger geworden was, was haar 



meesteres in haar ogen verachtelijk. 
5 Toen zei Sarai tegen Abram: De verantwoordelijkheid voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ligt bij 

jou. Ik heb jou zelf mijn slavin in je schoot gegeven, maar nu zij ziet dat zij zwanger is geworden, ben ik 

in haar ogen verachtelijk. Laat de HEERE oordelen tussen mij en jou. 
6 En Abram zei tegen Sarai: Zie, jouw slavin is in jouw macht. Doe met haar wat goed is in jouw ogen. 

Toen vernederde Sarai haar, zodat zij bij haar wegvluchtte. 

 

Zingen: Op Toonhoogte 406 (Ga je mee op zoek) 

1 Ga je mee op zoek  

naar het Koningskind?  

Ga je mee op zoek, 

want wie zoekt, die vindt.  

Ga je mee op zoek  

naar het Koningskind?  

Want wie zoekt, die vindt! 

 

2 Ga je mee op reis?  

Wie weet lang en ver.  

Ga je mee op reis?  

Kijk, daar is de ster!  

Ga je mee op reis?  

Wie weet lang en ver,  

kijk daar is de ster! 

 

3 We hebben die ster,  

daar in het westen gezien.  

De mooiste van de mooiste,  

de lichtste bovendien.  

Er is een Kind geboren,  

een Kind als nooit tevoren.  

Een heel bijzonder Koningskind misschienÂ… 

 

4 Ga je mee op zoek  

naar het Koningskind?  

Ga je mee op zoek, 

want wie zoekt, die vindt.  

Ga je mee op zoek  

naar het Koningskind?  

Want wie zoekt, die vindt! ) 4x 

  

Zingen: Psalm 130 (Oude Berijming) 

3 Ik blijf den HEER verwachten; 

Mijn ziel wacht ongestoord; 

Ik hoop, in al mijn klachten, 

Op Zijn onfeilbaar woord; 

Mijn ziel, vol angst en zorgen, 

Wacht sterker op den HEER, 

Dan wachters op den morgen; 

Den morgen, ach, wanneer? 

 

4 Hoopt op den HEER, gij vromen; 

Is Israel in nood, 

Er zal verlossing komen; 

Zijn goedheid is zeer groot. 

Hij maakt, op hun gebeden, 

Gans Israel eens vrij 

Van ongerechtigheden; 

Zo doe Hij ook aan mij. 

 

  



Prediking 

 

Zingen: Op Toonhoogte 396 (Kroon Hem met gouden kroon) 

1 Kroon Hem met gouden kroon, 

het Lam op zijne troon. 

Hoor, hoe het hemels loflied al 

verwint in heerlijk schoon. 

Ontwaak mijn ziel en zing 

van Hem, die voor u stierf, 

en prijs Hem in all' eeuwigheen, 

die 't heil voor u verwierf. 

 

2 Kroon Hem, der liefde Heer! 

Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 

Zijn wonden tonen 't gans heelal 

wat Hij voor 't mensdom deed. 

De eng'len om Gods troon, 

all' overheid en macht, 

zij buigen dienend zich ter neer 

voor zulke wond're pracht. 

 

3 Kroon Hem, de Vredevorst! 

Wiens macht eens heersen zal 

van pool tot pool, van zee tot zee. 

't Klink' over berg en dal. 

Als alles voor Hem buigt, 

en vrede heerst alom, 

wordt d' aarde weer een paradijs. 

Kom, Here Jezus, kom! 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Psalm 27 (Oude Berijming) 

7 Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 

Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 

Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, 

gebleven? 

Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 

Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed! 

Hij is getrouw, de bron van alle goed. 

Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer. 

Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER. 

 

Zegen 

 

 


